MEERWENDE KAPEL NIEUWS
OVERZICHT KERKDIENSTEN

Zondag 21 december 2025
4¢ Zondag van de Advent

10.30 vur Woord- en Communieviering
Voorganger Pastor M. van Zoelen

Gebedsintenties: voor onze zieken en iedereen die met een zieke leeft;
voor mensen die gestorven zijn, die we voorgoed
moeten missen,;
voor hetgeen ons bezig houdt, voor verlichting van onze
zorgen;

Lezingen van de zondag: Jesaja 10,7-14 en Mattels 1, 18-24

Binnen een paar dagen is het Kerstmis. Laten we hopen en bidden dat we
niet bang en niet onverschillig zijn om te vieren dat Jezus zal geboren
worden. En laten we niet vergeten dat Hij niet alleen in een stal, maar
vooral in ons hart moet geboren worden, zodat we kunnen leven als
christenen. Zodat we mensen om ons heen en veraf met zorg en liefde
kunnen omringen. Zodat wij engelen van mensen kunnen zijn voor onze
medemensen.

Woensdag 24 december 2025 ’s morgens is er géén kerkdienst

Vanaf ca. 18.45 uur Het Himonoskoor zingt kerstliederen

19.00 vur Feestelijke Kerstnachtviering
Woord- en Communieviering

Voorganger Pastor M. van Zoelen

m.m.v. Himonoskoor bestaande uit maar liefst 22 koorleden

Dirigent: l. van Lierop

Pianist: P. Mooren

Thema Kerst, vrede op aarde?

Collecte Adventsactie 2025:

Koester een kind, bouw mee aan
morgen.



In de Adventstijd steunen we met de Adventsactie altijd een project in de
Derde Wereld. Dit jaar hebben we gekozen voor een project om kinderen
met een handicap in het noorden van Kameroen te steunen. Met uw hulp
kunnen zo’n 200 kinderen straks naar school, krijgen ze medicijnen en
medische behandelingen en gaan we leerkrachten opleiden om de
kinderen op school goed te kunnen begeleiden. Helpt u ook mee?

Wees welkom om Kerstmis in onze kapel te vieren. Het is een uitgelezen
kans om samen met uw (achter)(klein)kinderen stil te staan bij de geboorte
van Jezus.

Gebedsintenties: Kees Harte
Overleden ouders Everaardt-Verbrugge
Tinus Smit en overleden ouders Smit-van Walsteijn
Overleden ouders Schreurs-Cappendijk
Joop Slijkerman
Overleden ouders van Roon en zoon Wim
Overleden ouders Kelder-Regtien

Eerste en Tweede Kerstdag zijn er géén kerkdiensten in onze kapel.
Tips voor het Kerstmenu

Neem 50 gram verdraagzaamheid en anderhalf ons vrede.
Vermeng dit met wat goede wil en dan maar lekker kneden.

Doe er ook wat humor bij, want zonder humor, ik zeg het maar even,
kan een mens niet leven

Een flinke scheut gezond verstand, mag zeker niet ontbreken.

Een beetje lol, dat kan ook best een lepel, afgestreken.

En dan nog een speciale tip: Garneer de hele zaak

met vriendschap dat geeft de juiste smaak.

Bij voorkeur warm serveren,

iedereen zal het waarderen!



