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MEERWENDE KAPEL NIEUWS                                                   
OVERZICHT KERKDIENSTEN 
 
Zondag 15 februari 2026      Zesde zondag door het jaar 

Woord- en Communieviering 
10.30 uur    Ook livestream te volgen op kanaal 991 
Voorganger   Pastor M. van Zoelen  
 

Collecte  
De opbrengst van de collecte van zondag 8 februari was € 77,65. Allen 
hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze kapel.  
 
Gebedsintenties: Voor kracht en bemoediging voor Diana 

Kees Harte 
Hans Habers 
Tinus Smit 
Overleden ouders Smit-van Walsteijn 
Overleden ouders Noordermeer en Lea en Peter 
Overleden ouders Kelder-Regtien 

 
Lezingen van de zondag: Jezus Sirach 15, 15-20 en Matteüs 5, 17-37 
 

Leven in de goede richting 

Regels, regels, regels. We moeten er ons aan houden, maar stiekem 
vinden we een regel soms ook heel vervelend. Jezus spreekt zondag 
met de leerlingen over de Joodse regels. Hij is een nieuw soort leraar, 
waarvan de mensen verwachten dat Hij de regels misschien wel af wil 
schaffen. Niets is minder waar. Jezus is gekomen om de regels te 
vervullen: Hij hoopt aan iedereen uit te leggen waarom die regels er 
eigenlijk zijn. Ze hebben als doel om je dichter bij Gods Koninkrijk te 
brengen. Zondag denken we na over regels. Hebben we binnen De 
Meerwende ook regels? En hoe zou het gaan als we geen regels 
hadden. Zou dat niet veel fijner zijn? We gaan het zien! 
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Woensdag 18 februari 2026     Aswoensdagviering 
10.30 uur      Ook te volgen via livestream                   
Voorganger    Pastor M. van Zoelen 
Dirigent     Ineke Peereboom 
Pianist      Jim Kuikman 
Koor      Een aantal zangers van het   
       Engelbewaarderskoor  
 

 

 

 

 

 

 

 

Haalt u ook een askruisje? 

Op Aswoensdag ontvangt u tijdens de Aswoensdagviering een kruisje van 
as op uw voorhoofd (zie afbeelding hierboven), omdat met Aswoensdag 
de veertigdagentijd of vastentijd begint die door loopt tot Pasen (5 
april).  
 
Vasten, bent u er alweer aan toe? Voor mijn gevoel maak ik net de laatste 
restjes van de kerstinkopen op en nu is het halverwege deze maand 
alweer Aswoensdag. Zes weken vasten, oftewel 40 dagen, de zondagen 
niet meegerekend, staan voor de deur. We moeten er echt even inkomen.  
Samen trekken we door de woestijn van ons bestaan, op weg naar het 
licht van Pasen. In de kapel ontwikkelen we elk jaar een thema voor de 40 
dagentijd of vastentijd. In 2026 is het thema ‘De weg van hoop’. Dit thema 
wordt in de kapel iedere zondag uitgewerkt in een serie aansprekende 
weekthema’s, die aansluiten bij de bijbel lezingen.  
 Moge u allemaal een gezegende en bezinnende Vasten- of Veertigdagen- 
tijd hebben! 
 


