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MEERWENDE KAPEL NIEUWS
OVERZICHT KERKDIENSTEN

Zondag 22 februari 2026 Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Woord- en Communieviering

10.30 vur Ook livestream te volgen op kanaal 991

Voorganger Pastor M. van Zoelen

Gebedsintenties: Henk Hendriks
Jules Tabak

Lezingen van de zondag: Genesis 2, 7-9; 3, 1-7 en Matteis 4, 1-11

In de Veertigdagentijd zijn we onderweg naar Pasen én onderweg in het
leven van vandaag. Deze reis leert ons dat hoop niet alleen gaat over wat
komt, maar over vertrouwen in het hier en nu. Samen trekken we door de
woestijn van het bestaan, op weg naar het licht van Pasen.

Zondag starten we onze reis in de woestijn.

De eerste zondag van de veertigdagentijd staat in het teken van de
beslissing. Waarvoor kies je? Kies je voor of tegen God? Kies je voor
of tegen het goede?

In de eerste lezing zullen we dat terug horen in het verhaal over Adam
en Eva die toch eten van de boom van de kennis van goed en kwaad,
ondanks Gods verbod.

In het Evangelie zullen we horen hoe de duivel probeert om Jezus te
verleiden om zijn voornemen om God te dienen los te laten. Hoe sterk
ben je?

Woensdag 25 februari 2026 Eucharistieviering

Thema: Jona, een teken van hoop
10.30 uur Ook livestream te volgen op kanaal 991
Voorganger Pastoor-Deken E. Jongerden




